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Soep, gevogelte rollade in 
bruine saus, seizoensgroenten 
en aardappelgratin, 1 broodje, 
chocolademousse, koffie

Tomatensalade met mozzarella, 
gegratineerde lasagne, 
1 broodje, tiramisu, koffie

Soep, kipfilet, appelmoes en 
frietjes, 1 broodje, “dame 
blanche” ijs, 1 frisdrank

Ham-kaas salade, gegratineerde 
lasagne, 1 broodje, 1 waterijsje, 
1 frisdrank

Een fles water van 1,5 L voor 6 pers. 
Een kwart liter wijn per persoon.

OPTIE 1 - Volwassene  

OPTIE 2 - Volwassene  

OPTIE 1 - Kind

OPTIE 2 - Kind
Eén keuze voor de hele groep.

Ideaal voor een groep die de tijd wil nemen. Ontsnap naar onze 
serre, met haar tropische vogels, die er leven in weelderige 
vegetatie die een Indiana Jones-film waardig is.

Bij aankomst verwelkomen onze teams u met een snack om 
uw eerste honger te stillen voordat u het park ontdekt. De 
gerechten die we u tijdens de lunch zullen aanbieden, zullen 
uw eetlust opwekken en de desserts zullen u nieuwe energie 
geven. Om af te sluiten, een kopje koffie voordat u weer op 
pad gaat om de rest van het park te ontdekken. Zin in een 
beetje rust? Het enige wat u hoeft te doen is aan boord te 
stappen van de stoomtrein voor een reis van meer dan 2 km 
aan een rustig tempo van 7 km/uur door het zuidelijke deel 
van het park.

Aankomst de deelnemers en 
toegang tot het Park

Maaltijd in de Oasis

Uw reis met de stoomtrein:
Vertrek elke 30 minuten van 
12u00 tot 16u00

9u30-10u00

12u30 - 13u30

Namiddag

De comfort
 formule 

Uw programma: Uw menu:

Oasis 

Koffie receptie in de «Oasis»
koffie | thee | warme chocolademelk 
of vruchtensap en 2 koffiekoeken

10u00 - 10u45



          De stoomtrein 

Uw << comfort >> dag 
omvat het verkennen 
van het park met de 
stoomtrein. De reis duurt 

ongeveer 20 minuten en 
loopt door het zuidelijke deel 

van het park. Je doorkruist 
achtereenvolgens The Southern 

Cape, The Land of Origins met 
zijn nijlpaarden en neushoorns, The 

Kingdom of Ganesha waar de Aziatische 
olifanten rondwandelen en ten slotte de steppe 

waar de Amerikaanse bizons in volle vrijheid grazen. Een 
betoverende reis langsheen verschillende continenten.

The Last Frontier

Wanneer u uit de stoomtrein stapt, kunt u zich begeven naar The 
Last Frontier. Vanaf de top van een groot houten uitkijkpost kunt u 
zwarte beren en elanden bewonderen op hun eilanden.

De bruine beren en wolven

Neem het slingerpad dat u naar het bovenste deel van The Last 
Frontier brengt om er de bruine beren en wolven te observeren die een 
uitgestrekt leefgebied delen.

De Steller-zeeleeuwen

Vervolg uw reis met een uitstapje naar British 
Columbia en bewonder vanop het terras de 
grootste zeeleeuwen ter wereld, de Steller-
zeeleeuwen. De krachtige brul van het grote 
mannetje Mirai zal ongetwijfeld een diepe indruk 
nalaten. Een verdieping lager kunt u ze zelfs 
onder water bewonderen.

De indiaanse kunst

Na even halt te houden bij de poema’s, komt u 
langs het Indianendorp, waar de indrukwekkende 
decoraties geïnspireerd zijn op de traditionele 
indianenkunst. Een kudde damherten leeft er in 
vrijheid.




