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In een exotische sfeer zult u genieten van uw maaltijd omringd 
door tropische vogels en vegetatie. De verandering 
van omgeving is totaal! Het lokale menu dat we u zullen 
aanbieden, zal uw smaakpapillen verrukken en het dessert 
zal door iedereen worden gewaardeerd. Om af te sluiten 
wordt er een kopje koffie geschonken. Na het eten, wordt de 
ontdekking van het park voortgezet. 

Onze verschillende werelden (The Kingdom of Ganesha, the 
Middle Kingdom, the Land of the Cold, the Land of Origins en 
de Last Frontier om er maar een paar te noemen) wachten op 
je en zitten vol met talloze schatten. De vele bankjes langs het 
park zorgen ervoor dat u op uw gemak kunt uitrusten.  

Aankomst van de deelnemers en 
toegang tot het Park

Vrij bezoek in het Park

Maaltijd in de Oasis

Ambachtelijke vol-au-vent 
en aardappelpuree |
Chocolademousse | Koffie

OPTIE 1*9:30-10:00

Vanaf 10:00

12:30 - 13:30

OPTIE 2*

Gehaktballen in tomatensaus 
en aardappelpuree
Chocolademousse | Koffie

* Voor beide menu’s is water 
inbegrepen (één fles van 1,5 l per 6 
personen). Een unieke keuze voor 
de hele groep.

De klassieke formule

Uw programma: Uw menu:

Oasis



            De Mini-Boerderij

De Shetland pony’s en 
onze geitjes zullen u zeker 
aan het lachen brengen.

              De Crypte

De crypte van onze 
vleermuizen, bevindt zich onder 

de abdijtoren. Deze nachtdieren 
vliegen er vrij rond en zullen u doen 

rillen! Bezoek bovendien de schatkelder, 
met haar fascinerende objecten van over de hele wereld.

Het amfitheater

De vertoning in het amfitheater zet zowel 
wilde als gedomesticeerde dieren in de 
kijker (periodiek georganiseerd volgens 
het bezoekersaantal, het seizoen en de 
openingstijden van het park).

De Toren van de abdij

De oude abijdtoren van de XVIIIe eeuw is 54 
meter hoog en domineert het hele landgoed.

Het kasteel van Cambron

Het kasteel van Cambron, in neoklassieke stijl, herbergt het 
aquarium (de Nautilus) waar tal van zeedieren en waterplanten te 
bewonderen zijn. Bij de uitgang van het kasteel ontdekt u ook een 
geweldig rariteitenkabinet uit het Maritiem Museum van Londen.




